
 


Daguitstap zo 19 nov 2023 

Van Abbemuseum, Eindhoven +  
Chaïm Soutine, Düsseldorf 
Vzw Athena, de evenementenorganisatie van Kaska-dko, nodigt je uit om deel te nemen aan de 
daguitstap naar Eindhoven en Düsseldorf.


Ervaar kunst door te ruiken, horen, voelen en zien 
Met 120 kunstwerken strekt de nieuwe collectiepresentatie Dwarsverbanden zich uit over alle vijf de 

verdiepingen van de collectievleugel van het museum. De tentoonstelling wil je kunst anders doen 

ervaren: soms letterlijk door kunst te voelen, ruiken of horen. Soms metaforisch door verschillende, 

ook minder bekende stemmen het woord te geven. Veelal inspirerend, soms confronterend, 

omspant Dwarsverbanden ruim een eeuw kunstgeschiedenis met als vroegste werk Hommage à 

Apollinaire van Marc Chagall uit 1913 en meest recent het wandtapijt This Means Tableau uit 2019 

van Laure Prouvost. 



 
Chaïm Soutine. Against the Current 

The Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen is dedicating an exhibition to the magnificent work of 

Chaïm Soutine (1893–1943). His expressive paintings shed light on his life as a Jewish emigrant and 

at the same time bear witness to an unstable existence on the fringes of society. With some sixty 

paintings, the exhibition at K20 deliberately concentrates on the artist’s early masterpieces, focusing 

on the various series created between 1918 and 1928. 

Chaïm Soutine is one of the great painters of early modernism. His unique paintings are at once 

sensitive and drastic. With tempestuous brushstrokes, explosions of color, and distortions of form, he 

created declarations of love for life and for people on the lowest rung of society — an experience 

Soutine was able to share through his own biography. Bellboys, chambermaids, cooks, altar boys, 

and choir boys were his models. With them, as with his paintings of swaying landscapes and 

slaughtered animals, he created powerful images for an entire era — a generation marked by war, 

social ills, and the relentless clash of religious and political worldviews. The people and motifs 

depicted are deeply moving because their vulnerability expresses the existential anxieties of our own 

time. 

Chaïm Soutine grew up in a shtetl near Minsk in present-day Belarus. In 1913, he moved to Paris. 

Although the metropolis became his surrogate home, he remained an outsider throughout his life, 

who initially had a poor command of the language and was unfamiliar with social conventions. The 

experience of flight and migration, which profoundly shaped Soutine’s life, resonates in his work. 

Among his few friends was the Italian artist Amedeo Modigliani. He ignored artist groups as well as 



the leading trends of Surrealism and Cubism. Soutine, who had an enormous influence on painting 

after 1945, is one of the key representatives of early modernism; in Germany, he is revered especially 

in artistic circles. 

The exhibition is a cooperation between the Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, the 

Louisiana Museum of Modern Art in Humlebæk, and the Kunstmuseum Bern. 

PRIJS : 54 euro voor de inkom, heen- en terugreis autobus 
(NB: voor de cursisten Kunstexploratie is deze uitstap inbegrepen in het inschrijvingsgeld)  

PROGRAMMA  

9u30 : vertrek: Kinepolis, Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen (verzamelen op het rondpunt voor 
de ingang van de bioscoop): per bus naar Eindhoven (geen busstop voorzien onderweg) 

11u00 (uur onder voorbehoud) : aankomst in Van Abbemuseum, Eindhoven 

14u00 : vertrek per bus naar Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 

15u30 : vrij bezoek aan de tentoonstelling ‘Chaïm Soutine’ 

18u00 : vertrek naar Antwerpen 

20u30 : (uur onder voorbehoud) : aankomst Kinepolis, Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen 

RESERVEREN : ben je geïnteresseerd, schrijf dan in op de deelnemerslijst aan de balie van het 
secretariaat KASKA-DKO, met jouw actuele GSM en ICE telefoonnummer (in case of 
emergency noodnummer), email-adres gegevens, beschikking over reisverzekering (verplicht) 
ja/neen. Je inschrijving is pas definitief na je inschrijving op deze lijst en na betaling op 
rekeningnummer van vzw Athena, Ballaarstraat 10, 2018 Antwerpen, BE 39- 7895-8948-8519, BIC 
GKCCBEBB met de vermelding ‘Dwarsverbanden/Chaïme Soutine’ en de naam (namen) van de 
deelnemer(s). Betalen kan eventueel ook op het secretariaat avondschool KASKA-DKO (enkel 
gepast geld). 

BELANGRIJK : de deelnemers die betalen via het rekeningnummer moeten zich nog steeds 
persoonlijk komen inschrijven. Deze persoonlijke inschrijving op deze lijst geldt wettelijk als je 
contract t.o.v. de organisator van de reis. Annuleren na inschrijving is niet mogelijk. Mocht je alsnog 
verhinderd zijn, mag je wel een andere deelnemer voorstellen om je te vervangen, en de wijziging 
noteren op de deelnemerslijst. Indien je zelf afwijkt van het voorziene reisprogramma en de 
gemaakte afspraken, is dit op eigen verantwoordelijkheid en kan vzw Athena de reisvoorwaarden 
niet garanderen.


